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         Kerstavond 2024 

            
     in de Kerk van de Eenheid 

 in Christus te Son 
                     

    

 
 
- zingen vooraf - 

 
Cantorij    I wonder as I wander 

Muziek en tekst: John Jacob Niles, bewerking Peter Raaijmakers 

 
I wonder as I wander out under the sky 
how Jesus the Saviour did come for to die 
For poor ordinary people like you and like I 
I wonder as I wander out under the sky. 
 
Cantorij    Nog is de staldeur open 
Muziek Gotze Kaspersma, tekst Anton van Duinkerken 

 
Het is gebeurd op een winterdag, des nachts om twalef uren, 
De kleine kudde met herders lag te sluimeren bij de vuren. 
Toen klonk uit de hemel een heldere wijs. 
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleis. 
 
Maar ik en gij waren niet daarbij, ons trokken te vele zaken, 
naar aardse gewichtigdoenerij, naar wereldse vermaken. 

Of onze zorgen voor drank en spijs. 
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleis. 
 
De herders hadden hun handen vol eenvoudige geschenken. 
Zij gaven het Kerstkindje schapenwol en baden het: Wil aan ons denken 
Wanneer Gij zult zijn in uw paradijs. 
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleis. 
 
Doch ik en gij komen achteraan met duizenden meegelopen. 
Wij zullen wel lang in de rij moeten staan, maar de staldeur is nog open.  

Wij worden misschien nog wel eenmaal wijs. 
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleis. 
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Cantorij en allen (op aanwijzing van de dirigent) 

Once in royal David’s city 
Tekst C.F. Alexander, muziek H.J. Gauntlett 

 
Once in Royal David's city 
Stood a lowly cattle shed 
Where a mother laid her baby 
In a manger for his bed 
Mary was that mother mild 
Jesus Christ, her little Child. 

 
He came down to earth from heaven 
Who is God and Lord of all 
And His shelter was a stable 
And His cradle was a stall 
With the poor, and mean, and lowly 
Lived on earth, our Saviour holy. 
 
And through all His wondrous childhood 
He would honour and obey 

Love, and watch the lowly maiden 
In whose gentle arms he lay 
Christian children all must be 
Mild, obedient, good as He. 
 
Not in that poor lowly stable 
With the oxen standing by 
We shall see Him but in heaven 
Set as God's right hand on high 

When like stars his children crowned 
All in white shall wait around 
 
Welkom 
 

Aanvangswoord 
In deze tijd van het jaar, waarin het de hele dag schemert totdat het 
echt donker is, lijkt het soms of we al dagenlang geen licht hebben 
gezien. Iedereen is moe. We horen mensen zeggen dat ze het nieuws 
niet meer volgen omdat ze er angstig en neerslachtig van worden. 
We horen op tv de waarschuwende woorden van de secretaris-
generaal van de NAVO, dat we ons geestelijk moeten voorbereiden 
op oorlog. 
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Het is als wat Jesaja schrijft: 'mensen kijken omhoog of staren naar 
de grond, maar overal heerst verstikkende duisternis, donker en 
somber is het, nacht overal'. Daarna begint de tekst van de lezing 
van Kerstavond, gevolgd door het Kerstevangelie van Lucas. 
In deze viering ontkennen we de werkelijkheid van vandaag niet, net 
als Jesaja. Maar we kijken met Jesaja mee en mogen ons geestelijk 
voeden met woorden van hoop. 
 
Aansteken van de kaarsen 
 
Zingen lied 489   Komt ons in diepe nacht ter ore 
Tekst Huub Oosterhuis; melodie 1543/Genève 1551 – Psalm 118 
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2. Geen ander teken ons gegeven 
geen licht in onze duisternis 
dan deze mens om mee te leven 
een God die onze broeder is. 
Zing voor uw God, Hij openbaarde 
in Jezus zijn menslievendheid. 
Zo wordt de wereld nieuwe aarde 
en alle vlees aanschouwt het heil. 
 
3. Zoals de zon komt met zijn zegen  
een bruidegom van licht en vuur, 
zo komt de koning van de vrede, 
voorgoed gekomen is zijn uur. 
Hij huwt de mensen aan elkander 
zijn liefde gaat van mond tot mond. 
Hij geeft zijn lichaam ons in handen. 
Zo leven wij zijn nieuw verbond. 
 
 
Bemoediging en drempelgebed 
Onze hoop en verwachting is de God 
die hemel en aarde draagt 
met zijn liefde en wijsheid 
Goede God, 
we bidden U dat het licht van de nieuwgeboren Zoon  
onze visioenen van vrede op aarde levend houdt 
opdat wij dragers van uw licht worden. 
Amen 

 
 
Zingen lied 472 : 1, 3, 4     Hoor de herders, hoe ze Hem loven 
Tekst Nikolaus Herman en Matthäus Ludecus, 
Melodie 14e eeuw/Michaël Praetorius 

 
I, II, III, IV zijn de regels voor de gemeente 
I-IV is voor de cantorij en allen cantorij en gemeente  
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Instrumentaal intermezzo 
 

3. Zing nu mede met Maria, 
zing nu gloria halleluja, 
zing met alle engelen mede 
voor de Heer die Jezus heet! 
Toen zong het hele hemelkoor 
de hemel door: 
Aan God de Vader ere 
en vrede zal van nu voortaan 
in Jezus’ naam 
op aarde gaan regeren. 
In de mensen, in zijn volk, 
heeft God een welbehagen, 
nu heeft het aangename uur geslagen. 
Zoon van God, o Zoon van God, in vlees en bloed, 
die de mens van nood en dood genezen doet. 
 

Instrumentaal intermezzo 
 

4. Lieve mensen, allen samen, 
zingt nu blij te moede amen, 
want wie zijn Gods erfgenamen? 
Gij en ik in Jezus’ naam! 
De herders gingen toen op weg, 
zoals gezegd, 
om Davids Zoon te vinden 
en ’t woord te zien dat is geschied 
en vrede biedt 
aan alle mensenkinderen. 

Zij kwamen aan in Betlehem 
en hebben Hem gevonden 
die heel de wereld redden zal van zonde! 
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Davids Zoon, ja Davids Zoon, Gods vlees en bloed, 
die de mens in nood en dood herleven doet. 
 
Muziek “Courante” uit de 1e Orkestsuite van J.S.Bach 
 
Gebed bij de opening van de Bijbel 
 
Lezing Jesaja 8 : 23b – 9  : 7 
 
Zingen  Als op de dag van de oogst (uit het Klein Kerstoratorium) 
Cantorij 
Het volk dat in duisternis gaat zal aanschouwen groot licht 
Die wonen in schaduw van dood, over hen op gaat het licht. 
Zij zullen lachen en juichen als op de dag van de oogst. 
 
Allen lied 491      Kind ons geboren 
Componist Antoine Oomen, dichter Huub Oosterhuis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezing   Lucas 2 : 1 - 20 
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Zingen lied 462     Zal er ooit een dag van vrede  
Componist London 1863, dichter Henk Jongerius 

1 en 2: allen, 3 en 4: cantorij, 5 en 6: allen 
 

2. Zal er ooit een blijvend heden 
vol van goede vrede zijn 
waar geen pijn meer wordt geleden 
en het leven nieuw zal zijn? 

 
3. Zie de takken aan de bomen 
waar het jonge groen ontluikt 
tot een stralend nieuwe zomer 
waar de vredesbloesem ruikt. 
 

4. Zie de sterren aan de hemel 
waar het duister van de nacht 
door hun schijnsel wordt verdreven 
tot een nieuwe dag die lacht. 

5. Zoals bomen mensen tonen 
dat er kracht tot groeien is 
zal de zoon der mensen komen 
die de boom des levens is. 
 

6. Zoals sterren mensen melden 
dat geen nacht te donker is 
zal een kind ons komen redden 
dat het licht der wereld is. 

Overweging 
 
Muziek “Air” uit de 3e Orkestsuite van J.S.Bach 
 
Zingen lied 486: 1,4     Midden in de winternacht 
Tekst Harry Prenen, melodie kerstlied uit Catalonië 

1.Cantorij, 4 allen 
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1. Midden in de winternacht / ging de hemel open 
die ons het heil der wereld bracht / antwoord op ons hopen 
Elke vogel zingt zijn lied 
herders, waarom zingt gij niet? 
Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 
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Toelichting op de inzameling  
Collectedoel: Diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje’ 
Rekeningnummer: NL42 INGB 0006 8705 50 
 

Dankgebed, voorbeden, afgesloten met Onze Vader 

 
Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 

op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 

de macht en de majesteit 
tot in eeuwigheid. 
Amen 

 

 

 

Zingen lied 487     Eer zij God in onze dagen  
Componist Frans volkslied–`Les anges dan nos campagnes`, Dichter 

Willem Barnard 

 

Indien mogelijk staande 
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2. Eer zij God die onze Vader 
en die onze koning is. 
Eer zij God die op de aarde 
naar ons toe gekomen is. 
Gloria in excelsis Deo. 
 
3. Lam van God, Gij hebt gedragen 
alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen 
peis en vreê, kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo. 
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Slotgedachte en Zegen 

Ik wens 
dat gezegend is 
de grond onder jouw voeten, 
het pad waarop je gaat, 
het doel van je verlangen. 
  
Ik hoop 
dat gezegend is datgene 
waarop jouw denken zich richt, 

naar wie jouw liefde vloeit, 
waarnaar je hoop uitgaat. 
  
Ik wens 
dat je vrede en vreugde vindt 
in wie je pad kruist, 
in wie je op jouw tocht vergezelt, 
in wie in je leven komt 
en dat het kerstkind geboren wordt in jou. 
Ga in vrede. 

  
De Eeuwige zegene je en behoede je 
de Eeuwige doe Zijn aangezicht over je lichten 
en zij je genadig; 
de Eeuwige verheffe haar aangezicht over je 
en geve je vrede. 
  

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

U bent allemaal van harte uitgenodigd om nog wat na te blijven 
praten onder het genot van een glas wijn of sap. 

Namens ons allemaal een gezegend Kerstfeest toegewenst! 


